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Wie zijn dan WEL de bewoners
van de aarde gedurende het
1000-jarige Rijk? (vervolg)

Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?

U weet ook (vanwege eerdere uitleg in deze stu-

die) dat er in het 1000-jarig Rijk een groei is naar

volwassenheid (= de geestelijke volmaaktheid)
toe. Laten we eens kijken naar Hebreeén 11 vers

39-40. Hier zien we dat ook de mensen uit het

Oude Verbond groeien naar de volmaaktheid

van Christus toe, totdat de manlijke rijpheid van

Christus ook in hen zal zijn (zie Ef.4:13, waar staat

dat “allen” komen tot de status van “...een volwas-

sen man, tot de maat van de grootte van de vol-
heid van Christus”).

e “En deze allen (= de geloofsgetuigen uit het Oude Tes-
tament, zie vers 4-38) hebben, hoewel zij door het
geloof een goed getuigenis van God gekregen
hebben, de vervulling van de belofte niet verkre-
gen.” (Hebr.11:39)

Dus zij hebben geloofd, maar hebben “de vervul-

ling van de belofte niet verkregen”. Zij waren ‘al-
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leen maar’ gelovigen. Zij geloofden God. Abraham
geloofde God, en het werd hem tot rechtvaardig-
heid gerekend. Verder niks. Ook geen aardse er-
fenis. God beloofde hem Palestina (zoals diverse
Christelijke en Joodse schrijvers, zeker in het ver-
leden, het huidige “Israél” nog steeds noemen - AK
1), maar hij heeft “de vervulling van de belofte niet

1 Het huidige land Israél (waar heden voornamelijk de 2 stam-
men van het ‘huis van Juda’ — de Joden — wonen) doet thans
haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rech-
ten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat
het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders
of geheel Israél (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit ko-
men van geheel Palestina en van de stad Jeruzalem (zie
Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de
Goddelijke belofte het land Kanaan bewonen. Dat land zou
zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten
oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn
het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor
de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze
tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen
zegt.

e In Jozua 13:1-6 staat: “Jozua nu was oud en op dagen ge-
komen, en de HEERE zei tegen hem: U bent zelf oud ge-
worden en op dagen gekomen, en er is nog zeer veel land
overgebleven om dat in bezit te nemen. Dit is het land
dat overgebleven is: alle gebieden van de Filistijnen en
heel het land van de Gesuriet; vanaf de Sichor, die tegen-
over Egypte ligt, tot aan het gebied van Ekron in het noor-
den, dat tot het gebied van de Kanaénieten wordt gere-
kend. De vijf stadsvorsten van de Filistijnen, die van Gaza
en die van Asdod, die van Askelon, die van Gath en die van
Ekron, en de Avvieten; vanaf het zuiden heel het land van
de Kanaanieten, en Meara, dat van de Sidoniérs is, tot aan
Afek, tot aan het gebied van de Amorieten; bovendien het
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verkregen”. Abraham heeft ook uitgezien naar “de
stad die fundamenten heeft” (zie Hebr.11:10, en ook
nog Openb.21:14+19), maar de heerlijkheid van de
hemel, al deze dingen, heeft hij (nog) “niet verkre-
gen”, maar hij geloofde God. Ook hij moet deze
volmaakte (geestelijke en/of hemelse) toestanden
nog ontvangen.

e “Daar God met het oog op ons iets beters voor-
zien had, opdat zij (de geloofsgetuigen uit het Oude
Testament) zonder ons niet tot de volmaaktheid
zouden komen.” (Hebr.11:40)

Wij worden dus in het 1000-jarige Rijk allemaal in-

strumenten van God om al dat volk van het Oude

Verbond (geestelijk) volmaakt te maken. Ten-

minste, als u zelf die volmaaktheid al ontvangen

hebt van de Heer, want hoe meer wij (geestelijk)
volwassen zijn, des te meer kunnen wij uitdelers
worden van Gods heerlijkheid. Als u niets hebt,
kunt u ook niets uitdelen. Als u geen brood (beeld
van de geestelijke spijze) hebt, kunt u ook geen
brood uitdelen, u moet eerst zelf dat brood (ont-
vangen) hebben. Dat NIEUWE LEVEN 2 moet in u

land van de Giblieten, en de hele Libanon, waar de zon op-
komt, vanaf Baal-Gad, onder aan de berg Hermon, tot aan
Lebo-Hamath; allen die in het Bergland wonen vanaf de Li-
banon tot aan Misrefoth-Maim, al de Sidoniérs. ik zal hen
van voor de ogen van de lIsraélieten verdrijven. Alleen,
maak dat het land aan Israél als erfelijk bezit toevalt,
zoals Ik u geboden heb.” (noot AK)

2 Zie eventueel onze GRATIS studie “LUKAS — Het Boek van
de NIEUWE MENS in Christus”. (noot AK)
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zijn, dat Christusleven; en naarmate dat Christus-
leven in u gevonden wordt, kunt u dat uitdelen aan
de andere kinderen Gods, die dat nog niet heb-
ben, zelfs aan een persoon als (bijvoorbeeld) Je-
saja. In wezen is Jesaja niets zonder God. In we-
zen is Abraham niets als God niet gewerkt had
door hem heen. Maar Abraham, David enzovoorts
hebben door geloof (in God) gehandeld, maar ze
hebben in het geestelijke geen vorderingen ge-
maakt, geen groei (want alleen in en door Christus
kunnen wij “tot de volmaaktheid komen”, zie Hebr.
11:40 en ook nog Ef.4:13). Daarvandaan dat de Heer
zegt: “Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen
geboren zijn, is niemand een groter profeet dan
Johannes de Doper, maar de minste in het Ko-
ninkrijk van God is groter dan hij”(Luk.7:28). Om-
dat de minste wedergeboren is, maar zij (degenen
uit het Oude Verbond) nog niet, ze hebben alleen
(God) geloofd. En heel veel mensen van het
Nieuwe Verbond sterven ook zoals zij, ‘alleen
maar’ in het geloof en verder hebben ze (geeste-
lijk gezien) weinig tot niets (denk aan de Laodicea-
gemeente, zie Openb. 3:15-19). De gelovigen uit het
Oude Verbond hebben geloofd in die wonderlijke
God en ze hebben zich geopend voor die God,
maar hebben op aarde de goddelijke natuur (= het
aan Christus gelijkvormig zijn, ofwel “de maat van
de grootte van de volheid van Christus”, zie Ef.4:13)
niet gekregen. Ook zijn er vele gelovigen uit het
Nieuwe Verbond die zich pas op hun sterfbed be-
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keren. Zij hebben dan als het ware, net als de ge-
lovigen uit het Oude Verbond, (tijdens hun aardse
leven) niets van de goddelijke Christus-natuur ont-
vangen. Zij moeten alles van deze goddelijke
Christus-natuur daar, in het 1000-jarige Rijk, ont-
vangen. Daar krijgen we de grote actie, een ge-
weldige opvoeding van het Lichaam van Christus
tot volmaaktheid. Want als het 1000-jarige Rijk
voorbij is zien we die Nieuwe Hemel in scene ge-
zet worden. Johannes werd (in de geest) uit zijn
tijd gebracht in de eeuwigheid van Gods Nieuwe
Hemel (zie 0.a. Openb.1:1 +9 en 21:1). Hij ziet dan de
Bruid van Christus, schoon en heerlijk (zie Openb.
21:2 + 9b-11). Ziet u, heel de Bruid van Christus
moet in het 1000-jarige Rijk tot (geestelijke) vol-
wassenheid gebracht worden. In het Koninkrijk
van God (op aarde) is er (als het goed is, geeste-
lijke) groei, maar... ook in het 1000-jarige Rijk. Alle
gelovigen gaan in die 1000 jaren geestelijk groei-
en tot de volwassenheid bereikt is, van heer-
lijkheid tot heerlijkheid. In dit Rijk van Christus
wordt alles dan heerlijker en heerlijker, tot ieder-
een dan gegroeid is tot volwassen zonen Gods °.
Dan is iedereen, als Zijn Bruid, gereed voor de

3 Ook dochters van God worden — als zij volmaakt in Christus
zijn — (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke
rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus”
(Ef.4:13). Want, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan,
dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap
tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig
en dus niet aanwezig. (noot AK)
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positie en taak in de Nieuwe Hemel. Dit zag Jo-
hannes in Openbaring 21 4. De gehele Bruid neemt
dan haar positie in en... haar plaats is van de
troon van God af tot de Nieuwe Aarde toe (zie o0.a.
Openb.21:22-27 en 22:1-5). Dit is een eeuwige positie,
afdalend van Gods troon tot de Nieuwe Aarde toe
(waarvan de ladder uit de hemel in Jakobs droom
een uitbeelding is, zie Gen.28:12). Zij (de Bruid van
hristus) moet voor deze Nieuwe Aarde zorgen,
rover heersen in de liefde en gerechtigheid
van God.

4 Zie eventueel de GRATIS uitleg in onze ‘vers voor vers’
studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 21. (AK)
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Het einde van het 1000-jarige Rijk en het begin
van de eeuwigheid van de Nieuwe Hemel en de

Nieuwe Aarde

Wij gaan hiervoor naar Openbaring 20 vers 5-10

(dat, onder andere, gaat over “de_eerste opstan-

ding”):

e “Maar de overigen van de doden werden niet
weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde
gekomen waren...” (Openb. 20:5a)

Dus alle mensen die niet staan in het Boek des
Levens, zij die niet in de genade van Jezus zijn
gestorven —en dus niet gered zijn— die worden niet
levend, die blijven (tijdens het 1000-jarig Rijk) in
hun graf en hun geesten zijn allemaal opgebor-
gen in hades, in het dodenrijk. Alle niet-geredde
geesten van de mensen gaan naar het dodenrijk,
naar hades. Niet meteen naar de hel, maar eerst
naar het dodenrijk. Ze komen pas in de hel (= de
poel van vuur en zwavel) na het oordeel van de
grote witte troon (zie Openb.20:11-15, en dit oordeel
vindt plaats na het 1000-jarig Rijk). Het dodenrijk
is als het ‘huis van bewaring’, je bent schuldig be-
vonden, maar nog niet veroordeeld. Je wordt in
bewaring genomen voor het grote oordeel en ie-
dereen die in het dodenrijk komt is in bewaring
voor het grote oordeel. Dan staat er geschreven:

e “En wanneer die 1000 jaar tot een einde geko-
men zijn, zal de satan uit zijn gevangenis wor-
den losgelaten (sv: ontbonden worden).” (Openb.20:7)

U leest hier dat satan voor “1000 jaar” gevangen
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is, in de diepten van de put (“de put van de af-

grond” zie Openb.20:1-3, en ook nog Openb.9:1-2), en

niet alleen satan, maar ook al zijn engelen, al zijn
demonen, al zijn macht. Heel die duivelse boel is
daar binnenin opgeborgen, in de diepte van die

put. In Openbaring 20:5-7 lezen wij dat, na het 1000-

jarige Rijk, de onrechtvaardige doden ook op-

staan, maar dan in een geestelijk lichaam gelijk
aan dat van satan. Zoals de rechtvaardige doden

(1000 jaar eerder) opgestaan zijn in een lichaam

gelijk aan dat van Jezus.

e “En hij (= satan) zal uitgaan om de volken te mis-
leiden die zich in de 4 hoeken van de aarde be-
vinden, Gog en Magog °, om hen te verzamelen
voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van
de zee. En zij kwamen op over de breedte van
de aarde, en omsingelden de legerplaats van de
heiligen en de geliefde stad.” (Openb.20:8-9a)

Wij moeten hier goed lezen: Waartoe verleidt hij

(satan) deze volken? Niet tot zonde, want het zijn

al zondaren, maar tot “de oorlog”. Wat een schrik

zal dat geven. Deze (goddeloze) mensen staan

(na die 1000 jaar) ook op, op “de aarde”. Ziet u?

En deze aarde is dan vol van heiligen, die (ha die

5 Let op: Dit is een andere strijd, en tijd, dan die van “Gog

en Magog” uit Ezechiél. De “Gog en Magog” uit Ezechiél is

voor de grote verdrukking, de “Gog en Magog” uit Openba-

ring is aan het eind van het 1000-jarig Rijk van Christus.

» Zie eventueel onze GRATIS studie “De Russische opmars
De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiél 38 en
39)". (noot AK)
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1000 jaar) al in het eindstadium zijn om de (vol-

maakte) Bruid van Christus te zijn in de Nieuwe

Hemel. De Bruid van het Lam, het Nieuwe Jeru-

zalem © — hier (in Openb.20:9) “de geliefde stad” ge-

noemd — is dus aan het eind van de 1000 jaar pas
klaar voor haar taak in de Nieuwe Hemel. Wij con-
cluderen dat het Nieuwe Jeruzalem nu nog niet
bestaat. De eerste “levende stenen” (zie 1Petr.2:5)
van deze stad worden vlak voor de Bruiloft van het

Lam 7, dus véér de GROTE verdrukking, gevormd,

maar pas aan het eind van die 1000 jaar vindt haar

volmaking (de geestelijke volmaaktheid van allen
die het 1000-jarig Rijk mogen ingaan) plaats!

Plotseling staan dan de vervloekten te midden van

hen en vallen hen aan.

e “Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel
en dat verslond hen (= de vervloekten). En de dui-
vel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur
en zwavel geworpen, waar ook het beest en de
valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en
nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.”
(Openb.20:9b-10)

Dan trekt God de Bruid van het Lam in de Nieuwe

Hemel op en werpt Hij vuur op de oude aarde, ter-

wijl satan / de duivel en al zijn trawanten worden

6 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem,
de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”.
(noot AK)

7 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een
Goddelijke Bruiloft hier op aarde”. (noot AK)
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geworpen in de hel, de poel van vuur, voor eeu-
wig. De duivel / satan wordt nu pas geworpen in
de hel. V66r het 1000-jarige Rijk begon waren de
valse profeet en de antichrist (“het beest”) al ge-
worpen in de hel en proefden zij als eerste men-
sen de hel (zie Openb.19:19-20). De duivel / satan er-
vaart dit pas 1000 jaar daarna (zie Openb.20:7+10).

In het laatste oordeel, zoals u kunt lezen in de vol-
gende verzen, worden alle mensen geoordeeld
die geen deel hebben aan deze 1000 jaar, want
degenen die wel het 1000-jarige Rijk binnenko-
men die worden niet meer geoordeeld, die zijn al
eerder beoordeeld, namelijk véér het 1000-jarige
Rijk, bij Jezus wederkomst (aan het eind van de
GROTE verdrukking). Dezen (allen die het 1000-
jarig Rijk mogen ingaan) worden beoordeeld naar
hun werken (gedaan in, door en/of voor Hem — lees
0.a. 1Kor.3:10-15). Degenen echter die niet gered
Zijn worden na het 1000-jarige Rijk geoordeeld
naar hun (niet-beleden) zonden. Al hun zonden
worden dan bekent en dan krijgt u dat ook zij naar
de hel gaan, naar die verdoemde plek, “...de poel
van vuur en zwavel...” die brandt “...in alle eeu-
wigheid” (zie Openb.20:10). Want, “als iemand niet
bleek ingeschreven te zijn in het Boek des Levens,
werd hij in de poel van vuur geworpen.” (Openb.20:
15). En in eeuwigheid zijn ze daar. Met andere
woorden, die “poel van vuur”is de plaats waar sa-
tan en al zijn trawanten, en al zijn volgelingen, en
al de mensen die niet gered zijn, voor eeuwig
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gaan leven. Dat is hun koninkrijk, onder de wrede
tiran, onder satan.

Vrienden, hier ziet u dus wat er gaat gebeuren aan
het einde van de 1000 jaren. Die mensen die ver-
leidt worden tot de oorlog zijn dus de opgestane
onrechtvaardige doden, in Openbaring 20:8 ge-
naamd “Gog en Magog”é.

De Nieuwe Hemel en de

Nieuwe Aarde

De Nieuwe Hemel is anders dan de oude hemel.
Jezus moe(s)t ook in deze oude hemel opgeno-
men worden, totdat deze opstanding van alle din-
gen is voltrokken. En dan krijgt u dat Hij “tronen
gaat” in de Nieuwe Hemel (zie Openb.22:1 +3).

Ook voor de Bruid is er plaats in de Nieuwe He-
mel. Dit kunt u zien in Openbaring 21. Hier ziet u
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Hoe heer-
lijk, hoe wonderlijk, hoe geestelijk en hoe heilig is
dit, want zij (de Bruid) zal ingaan in de volheid van
de roeping van God. Het doel waartoe God de
mens geschapen heeft, heeft zich dan voltrokken
aan haar. Ze is gereedgemaakt door Jezus, op
grond van Zijn eeuwige verzoening, en gaat nu —
voor eeuwig — met Hem (in liefdesheerschappij)
heersen over de Nieuwe Aarde. Er komt dus een
tijd waarin een Nieuwe Aarde door God gescha-
pen zal worden. Onze God is een Schepper-God,

8 Zie noot 5.
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Hij schept nieuwe dingen, en Hij gaat steeds door.
Daarom is er een plan gemaakt, en het plan is dat
Hij uit deze mensheid, deze Adamietische mens-
heid (allemaal voortgekomen uit Adam... en Eva),
priesterkoningen wil maken, bestemd om straks
over Zijn Nieuwe Schepping, Zijn Nieuwe Aarde,
in liefde te heersen. U krijgt namelijk de scepter
(een sierlijk bewerkte staf als symbool van vorste-
lik gezaqg, ook wel ‘koningsstaf’ genaamd) niet in
handen, noch de priesterkleding naar “de orde-
ning van Melchizedek” ° (zie o.a. Ps.110:4, Hebr.5:6

9 Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:

Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de
naam van de priesterlijke koning van Salem (of: Jeruzalem)
die Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk
tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de
aartsvader (= voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op
de 4 koningen van het Oosten (Gen.14:18). Melchizedek was
een priester van God, de Allerhoogste, dus van de ware God.
De figuur van Melchizedek duikt later nog op in Ps.110:4. In
het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer.
In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een belangrijke,
Messiaanse, typologische lering (= geestelijke verklaring van
historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oud-
testamentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid
(zie Hebr.7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en
plotseling verdwijnt, als type van Christus. Melchizedek wordt
een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priester-
schap in tegenstelling met het Levietische (= Israélitische
tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in het oude ver-
haal is verzwegen wordt in Hebr.7:3 in dienst gesteld van de
typologie. Omdat wij in Gen.14:18 niets over zijn herkomst of
afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheimzin-
nig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader,
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+10, 6:20, 7:17+21b) — het kleed met al de versierse-
len verbonden aan uw ambt — als uw hart niet klopt
geliik het hart van Jezus. Pas als u zo bent ge-
maakt, gegroeid daartoe, krijgt u de priesterkle-
ding naar “de ordening van Melchizedek”, de
kroon en de scepter, en dan mag u delen in de
grote heerschappij van Gods universum, van
de Nieuwe Aarde, waarop een nieuwe mensheid
gaat wonen en leven.

Nu gaan we nog even kijken naar die Nieuwe
Aarde waarover wij (in liefdesheerschappij) mo-
gen heersen, met Jezus als de “Koning der konin-
gen” en wij als die “koningen”, met Jezus als de
“Heere der heren” en wij als die “heren” (zie 1Tim.
6:15 en Openb.19:16), waarover Hij de Opperheer is.
Laten we gaan naar Jesaja 65 vers 17-25:

e “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel (sv: nieuwe

hemelen) en een nieuwe aarde.” (Jes. 65:17a)

U ziet hier dat het gaat om de Nieuwe Hemel(en)
en de Nieuwe Aarde en... dat is pas na het 1000-
jarige Rijk! U moet dus niet denken dat deze toe-
standen in het 1000-jarige Rijk voorkomen. Het
betreft hier dus de Nieuwe Aarde, die wij mogen
bezitten als “koningen”. Wij kunnen liever spreken
over Nieuwe Aarden, omdat dan al de planeten
van het heelal door God bewoonbaar zullen wor-
den gemaakt! Wat een werelden, getooid met

zonder moeder, noch geslachtslijst’). Men spreekt aldus van
“een priesterschap naar de ordening van Melchizedek”. (AK)
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Gods heerlijkheid!

e “Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht
worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwig-
heid in wat Ik schep,...” (Jes. 65:17b-18a)

Dus waarover moeten wij ons verheugen? Over

de Nieuwe Schepping van God, over de nieuwe

mensen waarover wij in liefde mogen heersen en
die wij in liefde mogen leiden.

e “...want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en
Zijn volk (sv: en haar volk = het Nieuwe Jeruzalem, de
Bruid, de Vrouw van het Lam, zie Openb.21:1+9-11) blijd-
schap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem
en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van ge-
ween zal erin (nogmaals: in haar = het Nieuwe Jeruza-
lem, de Bruid, de Vrouw van het Lam) meer gehoord
worden, of een stem van geschreeuw.” (Jes.65:
18b-19)

e “Daar (op die “nieuwe aarde”, zie vers 17a) zal niet
meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen
leeft,...” (Jes.65:20a)

Hier wordt opeens gesproken over een zuigeling,

een baby, en u weet (uit eerdere vermeldingen in

deze studie) dat als wij de eeuwigheid ingegaan
zijn, wij dan niet meer trouwen. We zijn dan als de
engelen. We zijn dan ook niet meer mannen en
vrouwen, we zijn dan allemaal zonen *°. De men-
selijke geest kent geen mannelijkheid of vrouwe-

10 Zie noot 3.
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likheid. Uw lichaam en ziel wel, maar uw geest is
man noch vrouw. En die geest komt straks in een
nieuw lichaam, een eeuwig engelen-lichaam, een
eeuwig heerlijk lichaam, een eeuwig geestelijk li-
chaam. Maar... op die Nieuwe Aarde komen ook
weer mannen en vrouwen voor, die baby’s krijgen,
een nieuw mensengeslacht dus, waarin de zonde
van Adam (vanwege de misleiding van satan) niet
heerst, maar die wel, zoals wij, een vrije wil heb-
ben om te kiezen of zij God willen dienen of niet.
¢ “...0of een oude man die zijn dagen niet zal vol-
maken, want een jonge man zal sterven als een
honderdjarige,...” (Jes.65:20b)
Hier hebt u een omstandigheid die wij nooit ge-
kend hebben. De mensen van die wereld (dus een
nieuw mensengeslacht dat dan, na het 1000-jarig
Rijk, komt te leven op de Nieuwe Aarde) worden
precies 100 jaar. Ze sterven niet jong meer, alle-
maal worden ze 100 jaar. En na die 100 jaar zullen
Zij “sterven” staat er geschreven. Met dit “sterven”
moeten wij verstaan: een ophouden om ‘in het
vlees’ te leven. Er zal dus een toestand zijn zoals
(al) de bedoeling was bij God toen Hij Adam
schiep: de mens moet leven. En als hij (de mens
van de Nieuwe Aarde) voldoet aan de wil van God
dan wordt hij plotseling veranderd in een eeuwig
wezen, en krijgt hij een eeuwig lichaam en krijgt
hij deel aan Gods heerlijkheid. Net zoals ge-
schiedde aan Henoch (zie Gen.5:24). Want de dood
, het afsterven van het lichaam, was nooit de
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bedoeling van God, maar... dit kwam door de
zonde (vanwege de misleidende macht van satan
— lees Gen.3, vooral vers 19, en Gen.6:3).

Deze mensen (op de Nieuwe Aarde) worden dus
plotseling veranderd. Als zij die 100 jaar toegewijd
Zijn aan God, worden zij aan het gezin van God
toegevoegd (en verkrijgen dus ook het eeuwige
leven en een onvergankelijk / onsterfelijk li-
chaam). Als zij echter niet toegewijd zijn geweest
aan God, maar hun eigen wil hebben gevolgd, zul-
len zij gevoegd worden bij de verdoemden. Een
persoonlifk oordeel zal dan over elk van hen ko-
men, want de satan is er dan niet meer (want die
is, na het 1000-jarig Rijk, voor eeuwig in “de poel
van vuur en zwavel” geworpen, zie Openb.20:10),
waardoor deze mensen ook niet meer door hem
konden worden misleid. Maar... zij hebben nog
wel een eigen wil: ze mogen voor God kiezen of
niet, God gehoorzamen of niet gehoorzamen, en
aan de hand daarvan worden ze —na 100 jaar—
beoordeeld:

¢ “...maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal ver-

vloekt worden.” (Jes.65:20c)

e “Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zul-
len wijngaarden planten en van hun vrucht eten.
In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van
wat zij planten, zal geen ander eten. Want de
dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van
een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang ge-
nieten van het werk van hun handen. Zij zullen
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zich niet voor niets vermoeien (SV: niet tevergeefs
arbeiden) of kinderen baren voor iets verschrikke-
lijks (sv: ter verstoring), want zij zijn het nageslacht
van de gezegenden door de HEERE (SV: zij zijn het
zaad der gezegenden des Heren), en hun nakomelin-
gen met hen. En het zal geschieden dat voordat
zij roepen, ik zal antwoorden, terwijl zij nog spre-
ken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zul-
len gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten
als een rund, een slang — zijn voedsel zal stof
zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf
aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de
HEERE.” (Jes.65:21-25)
Deze toestanden zijn dus op de Nieuwe Aarde
en NIET in _het 1000-jarige Rijk, zoals zo velen
denken. Op de Nieuwe Aarde zal de leeuw stro
eten en zullen er ook andere dieren zijn, maar zij
zullen elkaar geen kwaad meer doen. Een heel
andere aarde dus (dan die waarop wij nu nog le-
ven), want deze huidige aarde is zo geworden
door satan, door de werkingen van satan. Maar...
op die Nieuwe Aarde oefent satan geen macht
meer uit en zullen alle mensen persoonlijk door
God beoordeeld worden. Over dit volk krijgen wij
dus (liefdes)heerschappij, als zonen Gods, als
geestelijke zonen van God. Misschien zien ze ons
ook, want we kunnen ons dan materialiseren (net
als Jezus, na Zijn opstanding, zie o.a. Luk.24:15-31
+36-43 en Joh.20:24-30). De opstandingsmens kan
zich verbergen, onzichtbaar maken, maar hij kan
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zich ook materialiseren (en dus lijfelijk zichtbaar
worden, onder andere, voor de mensen op de
Nieuwe Aarde).

U ziet het vrienden, de Schrift vertelt (aangaande
dit onderwerp) heel andere dingen dan de dingen
die velen van ons gewend zijn te horen. De dingen
blijken soms heel anders te zijn dan hoe wij on-
derwezen zijn.

Mogelijk is mijn betoog voor u heel revolutionair
en heel anders dan u ooit gedacht hebt. Toch heb
ik niets anders gedaan dan u weergegeven wat de
Schrift zegt, en niet wat één of andere geleerde
theoloog denkt dat er gaat geschieden.

Laat ons daarom hoe langer hoe meer van de
eindtijd (willen) weten en verstaan, want er staat
nog best veel geschreven over de dingen van het
1000-jarige Rijk, en van de tijden daarna. Laat ons
(willen) weten wat God met ons van plan is en met
blijdschap en geloof de dingen tegemoet gaan die
Hij bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben
11

E. van den Worm
(1915 — 2013)

Uitgewerkt door A. Klein 12

11 Zie eventueel de studie “Wat God bereid heeft voor de-
genen, die Hem liefhebben”. (noot AK)

12 Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-
tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
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